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Cd’s in het Bildts zijn nog
aanzienlijk zeldzamer dan
platen in het Fries, maar hier

is er toch weer een. Jan de Vries,
deze althans, is vooral bekend
van de ook al Bildtstalige Feet-
warmers. Deze solo-cd, zijn eer-
ste, is aanzienlijk bezonkener van
toon. Zoals de titel al verraadt,
heeft De Vries hier een reeks heel
persoonlijke liedjes bij elkaar
gebracht. Overpeinzingen over de
aard van het geluk, een slaaplied-
je voor jonge zoon Jente, dat
soort onderwerpen. Maar dan is
er ook ‘’t Bildt’ (eerder opgeno-

men door de Feetwarmers), in
wezen een pleidooi voor het
behoud van deze gemeente en, in
groter verband, voor het behoud
van overzichtelijke, menselijke
waarden.
De Vries geeft ruim baan aan zijn
eigen accordeon en laat verschil-
lende muzikale vrienden discreet
bijdragen. Zijn liedjes beklijven,
zijn stem is prettig. Misschien
komt het toch door dat Bildts, dat
de boel wel wat doet denken aan
het werk van de Drentstalige bard
Daniël Lohues. Een mooie plaat.Daniël Lohues. Een mooie plaat.
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Jan de Vries: Sieleroersels.
Eigen beheer.


